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De activiteitengids is een jaarlijkse uitgaven van de Hervormde Gemeente te Wilnis. De gids wordt bezorgd

op elk adres waarvan bekend is dat er leden van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) wonen die

geregistreerd staan bij de Hervormde Gemeente Wilnis. De gids wordt uitgegeven in de maand september
Kijk voor actuele informatie en de activiteitengids in digitale vorm op

www.hervormdwilnis.nl
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WOORD VOORAF

Woord vooraf

In de winterperiode is het rondom De Roeping bijna iedere avond een drukte van belang. Waarom
is het daar dan zo druk? Ik zou het niet direct druk willen noemen, maar er zijn wel veel
activiteiten die worden georganiseerd van en door de gemeente. Gelukkig is het niet zo druk dat
er niemand meer bij kan, maar er zijn mensen genoeg om het een geslaagde avond en activiteit
te laten zijn. Graag nodigen we u en jou uit om een keer de sfeer te komen proeven bij één van
de vele activiteiten. Er zit altijd wel iets bij dat bij u of jou past.

Er worden in de gemeente veel activiteiten georganiseerd die van belang zijn. Het is niet zo maar
druk, maar een drukte van belang. Het doet er wel toe. De activiteiten zijn het waard om uw en
jouw agenda mee te laten vullen. Het is van belang om met de verschillende activiteiten in de
gemeente mee te leven en mee te doen. Het is tot opbouw van het persoonlijk geloof en werkt
mee aan de vorming van de Hervormde gemeente. Daarmee aan de opbouw van het lichaam van
de Heere Jezus.

Het is van belang om mee te doen. Vaak is er weer een dag, een week, een maand of een
winterseizoen voorbij voordat je het weet. Daarom is het ook van belang om prioriteiten te stellen
in het leven en onszelf laten vormen door de Heere en ons te laten toerusten om christen te zijn
in deze wereld. Daarom is het een drukte van belang!

In dit boekje is een overzicht opgenomen van de verschillende activiteiten die er zijn in de
gemeente. Als u of jij daar meer informatie over wilt ontvangen, zijn de vele vrijwilligers bereid
om een antwoord te geven op de vragen die er leven. De namen en contactgegevens zijn
opgenomen in deze gemeentegids. Iedereen is bereid om te helpen en u of jou een stapje verder
te helpen.

In deze gids vindt u en jij een overzicht van de activiteiten. Bij vele activiteiten is een planning
opgenomen, maar een wijziging kan altijd optreden. Een actuele planning is opgenomen op
www.hervormdwilnis.nl.

Het is van belang om ons te realiseren dat we bij alles wat we organiseren afhankelijk zijn en
blijven van de Heere. Vandaar dat we willen besluiten dat alles Deo Volente is. Dat is: Zo de
Heere wil en wij leven zullen. In die afhankelijkheid is het een drukte van belang!

Namens de kerkenraad van de Hervormde gemeente Wilnis,

ds. M. van de Ruitenbeek
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CATECHESE

Catechisatie

Catechisatie is een belangrijke pijler voor het ontwikkelen van het geloofsleven van onze
jongeren. Het doel van de catechese in onze gemeente is daarvan afgeleid. Het doel van de
catechese is: Leren geloven, groeien in het geloof en het persoonlijk belijden van het geloof.
Daarbij is de openbare geloofsbelijdenis geen eindpunt, maar wel een markeringspunt in het
geloofsleven van jongeren en ouderen.

Catechisatie is een onderdeel van de geloofsopvoeding, zoals ouders bij de doop hebben beloofd.
De gemeente heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen om daar voor te zorgen. Het leren
van het geloven is een primaire taak voor de ouders. We willen dit seizoen ook zoeken naar een
mogelijkheid om ouders te betrekken bij de catechese.

We vragen van de ouders om hun kinderen positief te stimuleren om aan de catechese deel te
nemen. Ook als er een hometrainer (niet iedere avond) wordt meegegeven om daar actief aan
mee te werken. Een hometrainer is in dit geval de mogelijkheid die we jongeren willen bieden om
thuis te oefenen met het onderwerp. Het is bedoeld om de jongere te prikkelen om het geloof te
oefenen en in de praktijk te brengen.

Mochten er bijzonderheden zijn rondom uw kind, dan vinden we het fijn om dat te weten, zodat
we er rekening mee kunnen houden. Als dat het geval is, neem dan even contact op met ds. Van
de Ruitenbeek.

De catechese krijgt vorm in verschillende groepen. Tenzij anders vermeld wordt de catechese
gegeven in De Roeping. Hieronder staan de verschillende groepen vermeld.

Basiscatechese

De basiscatechese is bedoeld voor de leerlingen van groep 7 en 8 van de Basisschool. Deze
catechese wordt gegeven aan de oudste groep van de zondagschool. Iedere zondag, vanaf de
opening van het winterwerk tot aan Pasen, is er na de ochtenddienst basiscatechese. Op Tweede
Paasdag nemen we in een dienst, waarbij de jongeren die afscheid nemen een actieve inbreng
hebben, afscheid van de jongeren uit groep 8 van de basisschool.

De basiscatechese richt zich met name op het verdiepen van de kennis van de Bijbel. Het ene jaar
staat het Oude Testament centraal en het andere jaar het Nieuwe Testament. We gebruiken een
boekje van de HGJB waardoor de kinderen op een goede manier kennis kunnen maken met de
hoofdlijnen in de Bijbel.

Catechisatie 12-13 jaar

De jongeren uit de eerste en tweede klas van het voortgezet onderwijs (+/- 12, 13 jaar)
verwachten we op maandagavond. Na een inleiding van de catecheet, gaan we met elkaar de
geloofsverdieping zoeken in kleine groepjes onder leiding van mentoren. Juist de geborgenheid
van een kleine groep maakt het mogelijk om op individueel niveau over het geloof te spreken.

Tijdens de catechese gebruiken we de methode ‘Leer en Leef’ van de HGIB. Vorig seizoen
gebruikten we het ‘gele’ boekje, waarin we met elkaar verschillende onderwerpen leerden, zoals
van God, de Vader, Geloven, De eredienst en Jij en de ander. Praktisch en eenvoudig
vormgegeven, om met aansluiting bij de jongeren van de Heere te vertellen. Dit jaar bespreken
we het ‘rode’ boekje. Dit seizoen komen onderwerpen aan de orde als God dienen, God de Zoon,
Wie ben ik? en Bidden.

Catechisatie 14-16 jaar

De jongeren uit de derde, vierde en vijfde klas van het voortgezet onderwijs en uit het eerste jaar
van het vervolgonderwijs (+/- 14-16 jaar) zijn van harte welkom op maandagavond. Tijdens deze




CATECHESE

avond krijgen we eerst achtergrondinformatie over een onderwerp en gaan dan met elkaar in
gesprek hoe we deze informatie kunnen toepassen in ons geloofsleven. Dat laatste doen we in
kleine groepjes onder leiding van een mentor. Op deze manier zoeken we de mogelijkheid om een
brug te slaan tussen het onderwerp en het (geloofs)leven van de jongere.

Tijdens de catechese gebruiken we de methode ‘Leer en Leef’ van de HGIB. Voor de jongeren die
zijn doorgestroomd is dat een bekende methode. Voor de bovenbouw gebruiken we het ‘blauwe’
boekje. Dit seizoen komen onderwerpen aan de orde als Geloven, De Heilige Geest, de Bijbel en
de laatste dingen. Onderwerpen die er toe doen en waarin we de interactie zoeken tussen de
lesstof, de catechisant en de catecheet.

Catechisatie 17+ jaar

In de 17+ groep is iedereen welkom die 17 jaar of ouder is. De catecheet leidt een actueel thema
in en we gaan daarna in groepjes uit elkaar. We worden uitgedaagd om te leren van het thema en
hoe we ons als christen verhouden ten opzicht van dat thema. Hierin komen de uitgangspunten
uit de geloofsleer, zoals we de achterliggende jaren hebben geleerd, tot uiting. Het verdiept
uiteindelijk ons geloof en leert ons om te staan in de Hervormd gereformeerde traditie. Onze
geloofswaarden worden getoetst aan de Bijbel en dit leert ons als christen te staan in deze wereld.
Daarbij is het van belang dat we niet alleen kunnen geloven en dat we daar in de eerste plaats de
Heere Zelf voor nodig hebben, maar dat we ook heel veel van elkaar kunnen leren.

Dit seizoen gebruiken we onderwerpen uit de methode Reflector. De thema’s roepen een reactie
en een keuze op voor onze jongeren. Onderwerpen die aan bod komen zijn: Occultisme, het doel
van je leven, muziek, verslaving, zelfbeeld en zelfliefde, zelfdoding, liefde en seksualiteit,
rentmeesterschap, etc.. Bij alle onderwerpen gebruiken we het Woord van God als kompas om
ons de weg te wijzen.

Catechesebijbelkring

De catechesekring is bedoeld voor jongeren die reeds een aantal jaren deel hebben uitgemaakt
van de 17+ catechesegroep maar nog niet aan belijdeniscatechese toe zijn.

Toch ben je wel opzoek naar extra verdieping en een plaats om serieus over God en de Bijbel na
te denken. Met jullie willen we tijdens het catecheseseizoen op de vrijdagavond eens in de 14
dagen een Bijbelstudie doen. De Bijbelstudies worden verzorgd door Hendrik en Alie Palm en
vinden bij hen thuis plaats. Wil je meedoen? Stuur een mailtje naar:
catechesebijbelkring@hervormdwilnis.nl.

Belijdeniscatechese

De belijdeniscatechese is bedoeld voor jongeren en ouderen die zich willen verdiepen in het
christelijk geloof. Deze verdieping van het geloof zal hoe dan ook de vraag met zich meebrengen
of we ons geloof in het openbaar willen belijden. Dat laatste is geen verplichting als de
belijdeniscatechese wordt gevolgd, maar is wel een vraag die een aantal keren aan de orde komt.

Tijdens deze avonden komt de geloofsleer aan de orde aan de hand van de onderverdeling van de
Apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.
In deze groep is er veel ruimte voor het onderlinge geloofsgesprek, waarbij verwacht wordt dat je
jezelf van te voren verdiept in het onderwerp. Hiervoor gebruiken we de methode ‘Hou(d)vast’
van de HGJB. We gaan dan het gesprek aan over het aangedragen onderwerp.

Praktische invulling van de catechesegroepen

Het catecheseteam staat ook dit jaar weer voor onze jongeren klaar. In hiernavolgende tabel
hebben we de groepen opgenomen. Daarachter is vermeld wanneer de catechisanten verwacht
worden en wie de catecheten en mentoren zijn.



mailto:catechesebijbelkring@hervormdwilnis.nl

CATECHESE

De eerstgenoemde naam is de contactpersoon voor de catechesegroep.

Er wordt op de eerste avond aan de catechisanten een lijst met data meegegeven, waarop de
avonden staan vermeld. Dan is voor iedereen duidelijk welke avonden er wel catechese is en
wanneer niet. De startmorgen dit seizoen is voor de basiscatechese op 30 september. De
openingsavond voor de reguliere catechese is op 24 september en voor de catechesebijbelkring op
28 september. De kennismakingsavond voor de belijdeniscatechese is op dinsdag 18 september.

Groep Wanneer Door wie
Basiscatechese | Zondag van 11.30 - Gert van Kreuningen, Ardie Nap, Celia
12.30 uur Vis.

Basiscatechese@hervormdwilnis.nl

Groep 12-13 Maandag van 18.30 - | Ds. M. van de Ruitenbeek, Adeline
jaar 19.15 uur Stam, Sanne Samsom
12+catechese@hervormdwilnis.nl

Groep 14-16 Maandag van 19.30 - | Ds. M. van de Ruitenbeek, Gery van de
jaar 20.15 uur Bruinhorst, Chris van Kreuningen, Dirk
van Eijk, Adeline Stam
14+catechese@hervormdwilnis.nl

Groep 17+ Maandag van 20.30 - | Ds. M. van de Ruitenbeek, Gery van de
jaar 21.15 uur Bruinhorst, Chris van Kreuningen, Dirk
van Eijk, Adeline Stam
17+catechese@hervormdwilnis.nl

Catechese Vrijdagavond (1x per | Hendrik en Alie Palm

bijbelkring 2 weken) van 19.30 - | catechesebijbelkring@hervormdwilnis.nl
20.30 uur

Belijdenis In overleg met de Ds. M. van de Ruitenbeek

catechese groep predikant@hervormdwilnis.nl

Avondmaal en bezinningsavonden

In de week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal wordt er een bezinningsavond gehouden
over het Heilig Avondmaal. Tijdens deze avond houdt de dominee een inleiding, meestal naar
aanleiding van een vraag die hij heeft gekregen over het Heilig Avondmaal. Daarna gaan we met
elkaar in groepjes uiteen om een aantal vragen te bespreken. De avonden zijn geschikt voor
mensen die regelmatig aan het Heilig Avondmaal deelnemen, maar ook voor hen die twijfelen of
het Heilig Avondmaal ook voor hen is bestemd.

De Avondmaalszondagen in 2018 zijn op 2 september (voorbereiding) en op 9 september
(bediening, viering en dankzegging). In de adventsperiode op 2 december (voorbereiding) en op 9
december (bediening, viering en dankzegging). In 2019 staan deze gepland op 10 februari
(voorbereiding) en op 17 februari (bediening, viering en dankzegging). Daarna is het weer op 12
mei (voorbereiding) en op 19 mei (bediening, viering en dankzegging).

De bezinningsavonden staan nu gepland op: woensdag 5 september; dinsdag 4 december;
woensdag 13 februari en woensdag 15 mei. We starten om 20.00 uur en we eindigen rond 21.00
uur. Voorafgaand aan de bezinningsavond is er om 19.30 uur Censura Morum in de consistorie.
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COMMISSIE GEMEENTEOPBOUW

Commissie Gemeenteopbouw

Een commissie gemeenteopbouw is een
commissie die de kerkenraad assisteert
en werkt achter de schermen. Zonder zelf
spetterende activiteiten te ontwikkelen
die opvallen. Net als smeerolie nuttig z'n
werk doet en eigenlijk onzichtbaar is
probeert de commissie dingen in gang te
houden en mogelijk te zetten.

Hoofdtaak is er voor te zorgen dat alle
activiteiten die binnen de gemeente
plaatsvinden in beeld zijn (totaalplaatje) met
als doel dat alles soepel naast elkaar kan
werken. Meerdere dingen op één avond (of
zelfs in één week) zijn niet wenselijk en zonde
van de energie die er in gestopt is.

Dan voorkomen we matig bezette activiteiten
en teleurgestelde organisatoren.

Door middel van de gemeenteagenda (op de
website) kan iedereen zien wat er te doen is.
Als alle organiserende commissies en groepen
hun activiteiten aanmelden dan zit niemand in
elkaars vaarwater en krijgt elke activiteit de
aandacht en belangstelling die het verdient.

Dat klinkt eenvoudig maar de praktijk
verloopt soms weerbarstiger.

Er is genoeg te doen dus het luistert nauw.
Tip: Kijk eerst op de gemeenteagenda van
www.hervormdwilnis.nl voordat je iets wilt
organiseren voor de gehele gemeente en het
voorkomt teleurstelling. Meldt vervolgens de
activiteit aan via een email aan
agenda@hervormdwilnis.nl en het wordt
opgenomen. Wie het eerst komt, heeft de
meeste rechten. En vergeet ook niet de
beheerder van het gebouw (Marjan) in te
lichten.

Maar ook is de commissie in de weer met
andere opbouwende activiteiten. In het
verleden de serie gemeenteavonden rondom
onderwerpen als “kinderen in een ongelovige
omgeving” (hoe ga je als ouders daarmee om,
hoe draag je geloofszaken over etc.) en
“spreken over het geloof” (hoe vertel je het
de ander).

De Jeugdraad en Evangelisatiecommissie
hebben hier verdere invulling aan gegeven.

De commissie kijkt ook naar dingen die
ontbreken of waarvan de kerkenraad vindt dat
het aandacht verdient. We zoeken dan naar
mogelijkheden om hier meer aandacht voor te
vragen. Maar mocht u of jij iets hebben
waarvan je denkt dat het gemist is of te
onbekend dan willen we dat graag horen; dus
schroom niet dit onder onze aandacht te
brengen. Het komt ten goede aan het geheel
van de gemeente. En zo bouwen we elkaar op
binnen Gods wijngaard.

Als stille getuige van de commissie wijzen we
ook op de folderkast in de hal van de Roeping.
Een zichtbaar SIGNAAL van wat er in de
maatschappij allemaal op ons afkomt.
Informatie over een breed scala aan
onderwerpen en instanties wordt hierop
aangeboden door middel van brochures etc.
Neem gerust een folder mee en als er iets
ontbreekt, Ida van Kreuningen helpt u graag
verder.

Meer weten, suggesties of reageren, stuur een
email aan stamdick@xs4all.nl of spreek mij
zelf aan.

Namens de commissie Gemeenteopbouw
Dick Stam
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ZONDAGSSCHOOL DABAR

Doelgroep: Groep 0 - 8 van de basisschool

Tijd: Zondag na de kerkdienst van
11.30 tot 12.30 uur
Plaats: ‘De Roeping’

Hallo jongens en meisjes van de basisschool.

Eind september begint de zondagsschool
weer, voor de precieze datum: houd het
kerkblad in de gaten houden! Zondagsschool
wordt gehouden in De Roeping, direct na de
morgendienst van 11.30 - tot 12.30 uur. Daar
hoor je een verhaal uit de bijbel, we zingen
liedjes, leren een psalm en doen een
verwerking of een spel.

Met ingang van dit seizoen zijn er 3 groepen
voor kinderen met verschillende leeftijden.

We hopen dat je net als vorig jaar er weer bij
zult zijn. Ook als je nog nooit geweest bent,
ben je welkom. We zouden het erg gezellig
vinden als je komt.

Kerstfeest (op 2° kerstdagmorgen) en de
afscheidsdienst voor groep 8 (2° paasdag ze
krijgen in deze dienst een Bijbel uitgereikt)
vieren we samen met de gemeente.

Voor de oudste kinderen is de zondagsschool
iets anders. We gaan in 2 jaar de hele bijbel
door en we noemen het dan ook
basiscatechese.

Dit seizoen staat het nieuwe testament op het
programma. Ook gaan we dit jaar weer het
bijbelweekend organiseren, dus zit je na de
zomer in groep 7/8 houd dan de brievenbus
goed in de gaten, het beloofd weer een
fantastisch weekend te worden.

Tot ziens op de zondagsschool!

Groetjes van de leiding

Zondagsschool
Dabar

DONDERDAGCLUB MENORAH

Doelgroep: Groep 5 & 6 van de basisschool

Tijd: Elke donderdagavond van 18.30
tot 20.00 uur
Plaats: ‘De Roeping’

Hallo jongens en meisjes,

Zit jij in groep 5 of 6 van de basisschool? Dan
hebben we iets heel leuks voor jou! Jij bent
iedere donderdagavond van harte welkom in
“De Roeping” om daar allerlei leuke dingen te
gaan doen, horen en beleven.

We starten altijd om half 7.

Als iedereen binnen is beginnen we met
zingen en bidden en daarna wordt er een
verhaal verteld uit de bijbel. Zo leren we veel
over en van de Heere Jezus, God de Vader en
de Heilige Geest.

Dan is het tijd voor drinken en iets te snoepen
zodat we na de pauze weer energie hebben
om een spel te doen ( bingo, nachtwacht,
trefbal op het schoolplein enz.) of iets leuks
te maken (figuurzagen, verven, knutselen
enz.).

Deze uitnodiging is speciaal voor jou!

Maar hoe meer kinderen er komen, hoe
gezelliger het wordt. © Daarom mag je jouw
vriendjes en vriendinnetjes uit groep 5/6
natuurlijk ook meenemen. Er zijn stoelen
genoeg!

Tot gauw!

Groetjes van Annet, Rijno en Jeannette




CLUBS ‘T KRUISPUNT EN 4 U

Maandagclub ‘t Kruispunt

Doelgroep: Groep 7 & 8 van de basisschool

Tijd: Elke maandagavond van
18.45 tot 20.00 uur
Plaats: ‘De Roeping’

We want you!!

Je bent van harte welkom op de
maandagavondclub 't Kruispunt.

De avond start om 18.45. We beginnen de
avond met zingen en gebed.

Vervolgens lezen we een stukje uit de bijbel of
luisteren naar een verhaal uit de bijbel, we
praten en denken dan na over wat God voor
ons betekent in ons dagelijks leven.

Ook maken we opdrachten uit het blad CLICK.
Daarna drinken en snoepen we wat en gaan
we iets leuks doen. Dit kan een spel zijn of
iets creatiefs maken. Goede ideeén zijn altijd
welkom.

De avond is om 20.00 afgelopen.

We zien je graag!!
Groetjes, De leiding

Tienerclub 4U

Doelgroep: brugklas of in de 2e

Tijd: Elke vrijdagavond van
19.30 tot 21.00 uur
Plaats: ‘De Roeping’

Vraag jij je ook wel eens af wie God voor jou
wil zijn?

Zit jij in de brugklas of in de 2% en wil jij met
heel veel andere tieners ontdekken wie God
voor jou is? Dan is 4U echt iets voor jou! Elke
vrijdagavond beginnen we om 19.30 uur in de
roeping en krijg je de tijd om met je
vriend(in)en bij te kletsen en lekker iets te
drinken. Daarna begint de club waar we heel
veel leuke, gekke, sportieve éen serieuze
dingen met elkaar doen. De clubavond duurt
meestal tot 21.00 uur.

Natuurlijk gaan we ook af en toe met z'n allen
ergens naar toe om iets leuks te doen en
lekker te ontspannen.

Dus kom langs bij 4U en laat je verrassen!

Groetjes,
Corine, Lars, Nelleke, Cristiaan & Xanthe

JV OP WEG

Hallo beste jeugd!

Wij van de Jeugdvereniging "Op Weg” nodigen
je van harte uit op een van de avonden van
de vereniging mee te maken, om eens te zien
wat wij allemaal doen.

In het kort: We zijn een jeugdvereniging met
circa 28 leden, en houden samen in het JV-
seizoen om de week een avond. Tijdens deze
avond is er meestal een Bijbelstudie in
groepjes, of in tweetallen. Hierbij hebben we
het over actuele zaken, iets wat ons als jeugd
in het geloof aanspreekt of een Bijbelverhaal
wat aansluit bij het jaarthema.

Het jaarthema van afgelopen jaar was:
Vrouwen in de Bijbel. Naast deze avonden op
zondag doen we ook maandelijks een
activiteit samen zoals karten, schaatsen of
een rustig avondje bij iemand thuis.

Als vereniging organiseren we jaarlijks de
Wilnisse Rommelmarkt, gaan we op bezoek
bij de kerkradioluisteraars en gaan we ook elk
seizoen op JV-weekend ergens in Nederland,
een gezellige bedoening!

Ben jij ook op =zoek naar gezelligheid,
verdieping van je geloof of heb je juist heel
veel twijfels? Wees welkom!

Voor vragen kun je terecht bij Jesse
Tijsseling, Matthijs Meijers en Robert Mur.

Contact: Jesse Tel: 06-10671929 mail:

jessetijs@hotmail.nl
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( DE RING

) (

ROJ )

De Ring is het overkoepelend orgaan van de
jeugdverenigingen in de Ring rondom
Woerden en hangt samen met de ROJ. Waar
de ROJ ingaat op activiteiten met elkaar, gaat
de Ring samen in op de verdieping in het
geloof.

Er vindt ongeveer elke maand een activiteit
plaats zoals een Thema-avond, Sing-in of
preekbespreking, maar ook een uitwisseling
van de verenigingen heeft onlangs
plaatsgevonden! Hierbij was de
Jeugdvereniging van Wilnis op bezoek in
Benschop voor een BBQ.

Samen met de ROJ organiseert de Ring
jaarlijks een legendarisch weekend weg voor
de Jeugdverenigingen!

Ben je geinteresseerd om meer te leren over
het geloof en mensen uit andere plaatsen te
ontmoeten? Dan is de Ring iets voor jou!

De Ring Woerden is online te vinden op de
website www.ringwoerden.nl of op Facebook
onder Ring Woerden.

De Ring is er voor alle jongeren vanaf 16 jaar
(~JV-leeftijd).

Heb je zin om mee te gaan of heb je nog
vragen?

Neem dan een keer contact op met de
Jeugdvereniging uit jouw plaats via:
Jesse Tijsseling, jessetijs@hotmail.nl

W

Hoihoi!
De term ROJ staat voor Regionaal Open
Jeugdwerk. De ROJ organiseert maandelijks

ontspannende activiteiten voor de regio
Woerden, bestaande uit de Hervormde
Gemeenten van Benschop, Harmelen,

Kamerik, Kockengen, Linschoten, Nieuwer ter
Aa, Oudewater, Vinkeveen, Wilnis en Zegveld.
Het ROJ geeft jongeren de gelegenheid om
16+ jongeren van de bij de ROJ aangesloten

Hervormde Gemeenten om tijdens de
georganiseerde activiteiten in contact te
komen met andere leeftijd- en

geloofsgenoten. De ROJ biedt een plaats voor
ontmoeting, ontspanning en gesprek. Ook wil
het de onderlinge band tussen jongeren uit de
verschillende deelnemende gemeenten
bevorderen.

De georganiseerde ROJ-activiteiten zijn op
zaterdagavond. De activiteiten worden door
de regio Woerden heen georganiseerd. De
activiteiten bestaan uit beachvolleybal,
voetbal, gala, BBQ en nog vele andere
gezellige activiteiten. Naast deze zaterdag
avond activiteiten hebben we ook een jaarlijks
Regio-weekend. Dit weekend wordt
georganiseerd samen met de Ring. Dit
weekend wil je gewoon niet missen ;)

Wil je nog meer weten, word lid van onze
facebook of neem contact op met Matthijs
Meijers.

Als er nog vragen zijn, laat het me maar
weten!

Met vriendelijke groeten, Matthijs Meijers
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GEBED VOOR DE JEUGD

Bidden voor anderen brengt jou/u dichter bij
God; echt het maakt rijk!

In het gebed ben je door de Heilige Geest
actief in verbinding met onze Schepper,
Verlosser en Grote Opdrachtgever. Hij geeft
door zijn Geest ons de gebeden in gedachten.
In de week voorafgaand aan en tijdens “de
avond van gebed voor de jeugd” van de
gemeente krijgen we de gebedspunten
aangeleverd via degenen die die onderwerpen
bij de kinderen verzamelen. We schrijven de
gebedsonderwerpen op en merken dat er
nogal eens een gebed is verhoord, maar niet
altijd zoals we dat tijdens het gebed in
gedachten hadden! Het gaat om Zijn
Koninkrijk en dan kunnen we ook wat
verwachten!

Vind u het belangrijk dat de kinderen/
jongeren meegenomen worden op de weg
van het geloof? Vindt u het erg als de
jongeren afhaken? Hoe intensief hebben we
voor hen gebeden? De Bijbel spreekt van een
gevecht in de hemelse gewesten. Wij weten
echter: “God is de sterkste!”, maar het gaat
ons aan; strijdt mee “met heel je hart en al je
kracht” en blijf niet zitten. Breng , telkens
weer, de jongeren in het gebed bij God!
Draag ze op aan Gods troon; dat Hij ze zal
wijzen op de valkuilen en wijsheid en kracht
geeft om dan de juiste keuze te maken.

Wilt u ook als Joshua en Hur zijn en de
werkers in het veld ondersteunen, bidden
voor de jongerenwerkers bij Youth Alpha,
4U, de clubs en catechisatie? Dat is ook echt
nodig, want zij hebben gewoon ook hun
verplichtingen in werk, studie of gezin.

En het resultaat...daar wordt je stil van, want
er gebeuren in het jeugdwerk echt hele mooie
dingen. Er komen in ons jeugdwerk
(ongelovige) kinderen tot geloof!!!

En dat komt omdat de ene bidt en de ander
werkt! En God zelf het geloof en de vruchten
geeft!

Doet u/ je mee?

Op de vrijdagavonden dat er “Youth Alpha” is,
dan bidden we op datzelfde tijdstip een klein
uur voor deze jongeren en hun
leidinggevenden en dus ook voor al het
andere jeugdwerk in onze Kkerkelijke
gemeente en daarbuiten. We komen om
19.30 uur bij elkaar in de Roeping. De datums
vind u in de agenda van het kerkblad/
website.

Als u niet in de gelegenheid bent om te
komen, maar wel mee wil bidden, dan kunt u
de gebedsbrief ook via de mail ontvangen,

PSYCHO PASTORAAL TEAM

geef het dan even door. Jan Nagel en Corien
Bos (kocobo@filternet.nl of 0297-274264)
Hoe groter onze afhankelijkheid, verwachting
en inzet, hoe groter Gods zegen!

Psycho Pastoraal Team, een luisterend
oor.

Het PPT, bestaande uit psychopastoraal
begeleiders ondersteunt de kerkenraad bij het
bezoeken van gemeenteleden waar zorgen
zijn.
Het PPT kan onder andere ondersteunen bij:

" Rouwverwerking

. Depressiviteit

. Langdurige ziekte in gezin of familie

" Verslaving

. Huwelijks-/relatieproblemen

. Opvoedingsproblemen

. Echtscheiding

. Werkloosheid

Voor informatie of vragen voor hulp kan
contact worden opgenomen met de predikant
tel 776752 email:
predikant@hervormdwilnis.nl

of met Ida van Kreuningen tel: 282187,
email: ida@vankr.nl

-
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YOUTH ALPHA

ALPHA

Youth Alpha

Hé, jij daar! Zit je in de 3e of 4e klas van het
voortgezet onderwijs? Dan is deze activiteit
echt iets voor jou! Vanaf september begint
weer een nieuw seizoen van Youth Alpha.
Even in het kort wat Youth Alpha zoal
inhoudt:

»

We beginnen vrijdag 7 september met een
Kick-Off; een gezellige kennismakingsavond.
Deze avond maak je kennis met de leiding en
de andere deelnemers terwijl je heerlijk
hamburgers kunt eten.

Kort daarna starten de 10 cursusavonden (op
vrijdagavond), waarbij we samen op
ontdekkingstocht gaan om te ontdekken wie
Jezus voor je wil zijn. Door middel van open
gesprekken met elkaar leer je om persoonlijk
te ontdekken wat het christelijk geloof
inhoudt. We beginnen iedere avond met een
gezamenlijke maaltijd, gezellig eten en
kletsen. Vervolgens zingen we een aantal
liederen onder begeleiding van verschillende
muzikanten waarna een spreker het thema
van de avond introduceert.

In kleine (vaste) groepjes wordt over het
thema doorgepraat. Daarna is het tijd voor
“ccc”: chips, cola, chillen! Potje tafeltennis en
tafelvoetbal of gewoon lekker chillen.

In november gaan we een nachtje met elkaar
weg, waarbij we gezellige (en sportieve)
activiteiten met elkaar ondernemen en leren
en ervaren wie de Heilige Geest voor ons wil
zijn. Dus.... als je in het 3e of 4e leerjaar zit
van de middelbare school, kom ook en beleef
samen met andere leeftijdsgenoten de
ontdekkingstocht naar Gods zorg en liefde
Vvoor jou.

Als je een vriend of vriendin wilt meenemen is
hij/zij meer dan welkom!

Contactpersoon:

Cindy v Kreuningen cvankreuningen@ziggo.nl
06- 83337710

Alpha cursus

Wij geven in onze gemeente reeds een aantal
jaren de Alpha cursus (niet te verwarren met
de Youth Alpha).

Deze cursus wordt trouwens op vele plaatsen
gegeven. Het is een eenvoudige en redelijk
laagdrempelige  kennismaking met het
christelijk geloof.

De sfeer is open, er is een flexibel programma
met elke avond een ander thema.

Er is natuurlijk volop gelegenheid voor
vragen. Met een kop koffie of thee en wat
lekkers zoeken we samen wat de Bijbel ons
allemaal kan vertellen. En dat is nogal wat!

We hebben in het begin gedacht dat dit
eigenlijk niets zou zijn voor de kerkganger,
maar niets is minder waar.. In de loop der
jaren is dat meerdere keren gebleken.

Diverse mensen zijn bemoedigd door de
gesprekken en Bijbelteksten die we hebben
doorgenomen.

Het “werkt” trouwens het beste als je iemand
meeneemt. Dan kun je het er nog eens over
hebben

We starten in de tweede of derde week van
januari

Meer weten? Kijk op: www.alpha-cursus.nl
of zoek op facebook.
Contact: alphacursus@hervormdwilnis.nl

Groeten van het Alpha team:
Andre en Thera Visser
Ab Smit
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CHRISTELIJK GEMENGD KOOR HIDDAI

GEMEN,
@M GO 4,

Ieder jaar zijn er weer voldoende
gelegenheden om ons koor te horen. Soms
“gewone” uitvoeringen of in bijzondere
diensten. Zoals afgelopen seizoen de
uitvoering van de Crucifixion van John Stainer
in de RK kerk op Bozenhoven met zijn
fantastische akoestiek.

Zo zijn we steeds op zoek naar nieuwe
uitdagingen.

Misschien heb je, toen je ons hoorde, het wel
eens gedacht “eigenlijk best leuk, zingen in
een koor” maar is het er nooit van gekomen.
Gewoon doen ! Misschien ken je wel iemand
die al op het koor zit en kun je samen gaan.
Eén ding is zeker, je bent van harte welkom !

Bovenaan dit stukje zie je ons logo, ons
visitekaartje. Daarin kun je ook zien wat onze
naam betekent. En die is afkomstig uit 2
Samuél 23: 30.

Onze stem mag klinken en laten horen wat
God wil en wat Hij voor ons betekent.

Die stem is een kostbaar instrument die we
hebben gekregen om goed te gebruiken.
Zeker als je bedenkt van Wie je die stem hebt
gekregen. Dan ben je in de dubbele betekenis
de echo die Gods heil mag doorgeven. Want
dat doen we met het zingen van geestelijke
liederen.

Iedereen mag door ons zingen de boodschap
van Gods liefde in Jezus Christus horen. Om
anderen tot nadenken te stemmen en
uiteindelijk in Hem te gaan geloven. En je
wordt er zelf ook door versterkt.

Hiddai bestaat uit ongeveer 35 leden die dit
enthousiast in de praktijk brengen.
Maar meer kunnen er altijd bij.

Houd je ook van zingen en ligt je leeftijd
ergens tussen de 14 en 53 jaar, probeer het
gewoon eens.

Tijdens het winterseizoen zijn we vrijwel
iedere donderdagavond in de Roeping te
vinden.

Vooraf om 19.45 uur samen koffie/thee
drinken en vanaf 20.00 uur tot 21.30 uur
repeteren. Want zonder oefenen kun je
moeilijk resultaat verwachten. We hebben
daarvoor een ervaren dirigent in de persoon
van Wim van Dijkhuizen die er voor zorgt dat
eerst onbekende muziekstukken helemaal
tussen onze oren gaan zitten en onze stem de
juiste dingen doet.

Waar kun je ons horen?

Naast repeteren, treden we op waar we
worden gevraagd of organiseren zelf wat.

We verlenen medewerking aan concerten en
uitvoeringen zoals Kerst- en Paasconcerten in
de regio, zangavonden voor ouderen, tijdens

gehandicaptenweken, diensten in de
gevangenis.

Waar kun je ons vinden?

De eerste avond na de zomer is D.V.

donderdag 6 september en daarna wekelijks
iedere donderdag om 20.00 uur repeteren in
de Roeping.

Als je meer wilt weten dan kun je het vragen
aan een van de koorleden of bij het bestuur.

Informatie nodig?

Het bestuur bestaat uit:
Gerieke Barreveld
Anneke Romijn

Matty Nagel

Miranda van Rooijen
Nicolien Smit

Dick Stam

tel 0294-231509
tel 0297-261533
tel 0297-288292
tel 06-18548970
tel 06-16157462
tel 0297-257151
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GESPREKSKRING

Gesprekskring

Met elkaar in gesprek gaan over ons geloven
in God, dat is wat de gesprekskring voor
ogen staat. Geloven in onze tijd gaat niet
vanzelf en kun je zeker niet alleen.

In een ontspannen sfeer wil de gesprekskring
hier handen en voeten aan geven en wellicht
is dit ook iets voor u. Kom dan gewoon eens
kijken en ervaar hoe dit voor u voelt.

Dit seizoen gaan wij ons verdiepen in het
leven van de Here Jezus en in het bijzonder
kijken wij naar de momenten dat Hij maaltijd
hield met mensen. Het boekje 'Eten met
Jezus’ is hierbij onze leidraad.

Op veel plaatsen wordt door de vier
evangelisten verteld dat Jezus de maaltijd
gebruikte met mensen uit alle lagen van de
bevolking. En er gebeurt bijna altijd wel iets
bijzonders tijdens zo’n maaltijd. Dit geeft
wellicht voldoende stof tot gesprek als wij
ons daarbij ook de vraag stellen: Wat kunnen
wij hiervan leren en hoe gaan wij om met de
mensen om ons heen? Daarbij mogen wij ook
in gedachten houden dat al die maaltijden
ook verwijzing in zich hebben naar het grote
bruiloftsfeest dat er zal zijn op de bruiloft van
het Lam, Jezus Christus, met Zijn
wereldwijde bruidsgemeente.

Dinsdagavond is de vaste avond voor de
gesprekskring en dan komen wij bij elkaar
om ons geloof te delen, elkaar te
bemoedigen, maar ook om elkaar te
bevragen van hoe doe jij dat nou?

Dit allemaal in een open sfeer, tijd voor God,
tijd voor elkaar en ook gezelligheid.

De data waarop wij dit seizoen bijeen willen
komen, onder het voorbehoud dat Jacobus
ons aanreikt in zijn brief, zijn de volgende;

9 oktober, 23 oktober, 6 nhovember

27 november, 11 december, 8 januari

22 januari, 5 februari 19 februari, 5 maart,
19 maart en 2 april

Wij komen samen in de Roeping, beginnen
om 20.00 uur en gaan rond 22.00 uur weer
naar huis.

Meer informatie over de gesprekskring?
Mail naar:cskersbergen@ziggo.nl

Graag tot ziens op de gesprekskring.

Kees Kersbergen

BIJBELKRING

Bijbelkring

Tijdens de Bijbelkring behandelen we een
gedeelte uit de Bijbel. We zoeken naar de
achtergronden van wat er staat in een
Bijbelboek. We ontdekken de betekenis voor
de eerste lezers en op welke wijze wij dat in
ons persoonlijk leven kunnen toepassen. De
Bijbel wordt op deze manier echt een bron
om uit te leren en te leven. We laten ons niet
leiden door onze eigen inzichten, maar door
hetgeen de Bijbel ons wil onderwijzen. Om zo
een wijs hart te verkrijgen.

We zijn het afgelopen seizoen begonnen met
de eerste zendbrief van de apostel Petrus.
Hier willen we dit seizoen mee verder gaan.
Er is veel uit te leren voor ons als christenen
voor ons leven van alle dag, thuis, in de
samenleving, op het werk. Het spreekt
vanzelf dat dit voor gemeenteleden met veel
levenservaring en voor jongeren belangrijk
is. Op de Bijbelkring bieden we de
mogelijkheid om kennis op te diepen uit de
Bijbel en van elkaar te leren. Zo kunnen de
generaties elkaar ontmoeten en van elkaar
veel opsteken.

Tijdens de avonden lezen we een aantal
verzen, de dominee legt de inhoud van deze
verzen uit en formuleert een aantal
gesprekvragen. Iedere deelnemer is vrij om
mee te doen aan het gesprek of om te
luisteren. Na het gesprek vervolgen we het
lezen van een ander gedeelte en gaan
daarover met elkaar in gesprek.

Het is de bedoeling dat ook dit seizoen de
Bijbelkring op woensdagavond wordt
gehouden, we proberen zeven avonden te
plannen, waar van drie keer voor de
jaarwisseling en vier keer daarna. De data
zijn: 26 september; 24 oktober; 28
november. De data van 2019 volgen z.s.m..

Het te bespreken Bijbelgedeelte wordt via
Ons Kerkblad bekend gemaakt.

De avonden beginnen om 20.00 uur en duren
tot ongeveer 21:30 uur.

Iedereen is hartelijk welkom.
Contactpersoon: ds. M. van de Ruitenbeek.
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HUISKRINGEN

Bijbelkring

Wij zijn een huiskring die momenteel bestaat
uit 8 stellen. We proberen 1 keer in de 3
weken bij elkaar te komen.

Het afgelopen seizoen hebben we met elkaar
Bijbelstudies behandeld uit het boekje
breder, langer, dieper, hoger van Iwan
Dekker en Mathilde Schouwstra. In dit boekje
met persoonlijke portretten van gelovigen uit
Gods wereldwijde kerk hebben we met elkaar
nagedacht en ons verdiept in de grootheid
van onze God.

Tijdens het bezoek van Pastor Joel en
Magdaline hebben zij ook een kringavond
met ons meebeleefd. Dit was een mooie
avond met fijne gesprekken en zo waren we
samen een deel van Gods wereldwijde kerk.
Wilnis — Mathare!

We ervaren het als erg fijn en opbouwend om
met elkaar als drukke dertigers/veertigers
even tot rust te komen en samen een
gedeelte uit de Bijbel te onderzoeken. We
hopen zo met elkaar te groeien in geloof en
te delen in vriendschap. Dirk, Celia, Gerton,
Lianne, Chris, Cindy, Theo, Janneke, Martin,
Janet, Jonathan, Mathilde, Arjan, Lyana,
Johan en Mariska

Tel:
Eijk

0297 - 255829 Johan en Mariska van

Bijbelstudie - huiskring

Deze huiskring bestaat uit 9 personen van
verschillende leeftijden. Komend seizoen
hoopt er nog een echtpaar aan te schuiven.
We komen ongeveer één keer per maand bij
elkaar op zondagavond na de kerkdienst.

Met elkaar kiezen we een boekje met
Bijbelstudies uit, welke we vervolgens
behandelen.

We zijn net in een nieuw boekje begonnen:
Met God in de woestijn, van Henk Binnendijk;
Bijbelstudies over Mozes en de tabernakel.
We beginnen de avonden met gezellig een
kopje koffie drinken en als iedereen er is
starten we met het zingen van een

lied (eren) uit “Op Toonhoogte” en bidden
we met en voor elkaar.

Iedereen bereidt de avond thuis voor en met
elkaar onderzoeken we het gedeelte uit de
Bijbel en proberen we te ontdekken wat God

toen zei en deed en wat dat ons nu te zeggen
heeft.

Onze groep kenmerkt zich als een gezellige,
open en diverse groep waarbij we meeleven
met elkaar. We willen luisteren naar elkaar
en naar wat God tot ons wil zeggen in het
besef dat wij een onderdeel zijn van de
hervormde gemeente van Wilnis en de
wereldwijde kerk.

Wie zin heeft om mee te doen is van harte
welkom!

Jacco en Sandra van der Wilt, Peter en Inge
de Bruijn, Corine Nagel, Tonnie en Annet
Meijers, Koos en Corien Bos (Contact adres:
Burg. Padmosweg 154, tel. 0297-274264,
email: kocobo@filternet.nl

Huiskring Veenzijde I

Onze kring bestaat uit 5 echtparen; komt
vanaf september elke 3° zondagavond van
20:15 tot 22:15 in huiselijke kring bij elkaar
(roulerend) en we gaan door tot in juni.
Afgelopen seizoen hebben we ‘Vreugde als
levensstijl’ doorgenomen van Anne-Marie van
Briemen over de brief aan de Filippenzen. We
gaan in het nieuwe seizoen een nieuw boekje
uitzoeken. Met de stof, maar ook
aangrenzende onderwerpen willen we elkaar
tot een hand en een voet zijn.

We beginnen de avond informeel rond 20:15,
daarna zingen en bidden we en lezen en
bespreken we een hoofdstuk. We zingen uit
de bundel Opwekkingsliederen / OTH.

Rond 22:00 eindigen we.

Wij zijn een open huiskring. Als je een keer
een avond wilt bijwonen, neem dan contact
op met Harry de Haan, telefoon 0297 -
271979 of e-mail
a.de.haan.harry@gmail.com
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HUISKRINGEN/VROUWENKRINGEN

Huiskring Vriendengroep

Ongeveer één keer per maand komt de
huiskring Vriendengroep bij elkaar om te
zingen, te bidden en een gedeelte uit de
Bijbel met elkaar te bestuderen. Dat gebeurt
zondagsavonds na de kerkdienst bij een van
de deelnemers thuis.

De huiskring bestaat al meer dan 25 jaar en
de meeste leden maken al die tijd deel uit
van de kring. In wisselende samenstelling
nemen acht a tien leden - met een
gemiddelde leeftijd van 60+ - deel aan de
kringavond.

De avond wordt begonnen met gebed en het
zingen van liederen uit ‘Op Toonhoogte’.
Daarna wordt een gedeelte uit de Bijbel
besproken, momenteel aan de hand van een
(actueel) thema. Dat wordt kort ingeleid door
een van de deelnemers.

Tussen half elf en elf uur wordt afgesloten
met gebed.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij een
van de contactpersonen:

Aart van Rijssel, tel. 0297-282022 /
Dick van Vliet, tel. 0348 -702804

Vrouwenkringen

Als u/jij dit bericht leest, is de zomerperiode
bijna afgelopen. Wij hopen dat iedereen tijd
heeft gehad om tot rust te komen en Gods
kracht heeft mogen ervaren. Bij iedereen is
de situatie weer anders. Daarom is het goed
als we Hem kennen. Het boek Prediker zegt:
Er is een tijd om te lachen en een tijd om te
huilen. We willen daarom graag Zijn woorden
leren begrijpen en bij elkaar komen.

We hopen dat diegenen die al jaren op onze
kringen komen, weer zin hebben om elkaar
te zien, samen te zingen en te bidden. Te
zingen en dan denk ik aan een regel uit een
lied “Kom tot Uw doel met een ieder van
ons”. Te bidden om Zijn Heilige Geest, zodat
Zijn woorden binnenkomen en wij Jezus
Christus leren kennen als onze Verlosser,
Koning en Voorspraak bij de Vader.

VROUWENKR/MANNENVERENIGING

Vervolg vrouwenkringen

We komen al heel wat jaren bij elkaar, en
vinden het fijn als er nieuwe mensen
bijkomen. Samen uit de Bijbel lezen, zingen
en bidden schept een band. Wij leren meer
op Jezus zien en willen Hem navolgen en in
Zijn voetsporen gaan.

Denk niet dat we alleen serieus met elkaar
bezig zijn, we hebben ook veel plezier.
Iedereen die dit aanspreekt is van harte
welkom!

Er zijn twee groepen.

De ene groep komt één maal in de maand op
donderdagmiddag bij elkaar en behandelt de
Bijbelstudies uit het vrouwenmagazine “Eva”.
Contactpersonen van deze groep zijn Nel Pol
tel. 288175 en Janny Broere tel. 281730 e-
mail: jannybroere@ziggo.nl

De ander groep komt twee maal in de maand
op vrijdagmorgen bij elkaar en behandelen
verschillende onderwerpen. Deze groep is
niet zo heel groot. Dus kom eens langs.
Contactpersoon Karin de Haan, tel. 271979,
e-mail: karin.de.haan@gmail.com

Heeft u/jij vragen, neem gerust contact met
ons op.

Mannenvereniging BOAZ

Jonge mannen gezocht!

Voor het komend winterseizoen zijn we als
mannenvereniging op zoek naar jonge
mannen die - onder leiding van de Heilige
Geest - met de ouderen willen delen wat de
Romeinenbrief betekent. Wat zegt de Bijbel
daarin over de maatschappij van vandaag?
Over onze positie in die maatschappij als
jongere, als oudere? Over ons werk? Ons
leven in het gezin? Hoe gaan ouderen en
jongeren met elkaar om? We zien graag dat
jongeren ons op die zoektocht door de Bijbel
willen komen helpen. Mogen we veel
jongeren begroeten?

Van harte welkom, vanaf DV maandag 24
september om 20.00 in De Roeping, en dan
telkens om de 14 dagen. We verwachten veel
jonge leden! Wil je meer weten?

Mail of app gerust met Aad van Strien
avstrien@gmail.com, Tel 06-53 69 36 61
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GEBEDSGROEP ONDERWIJIS

Gebedsgroep Onderwijs

Gebedsgroep basis- en voortgezet onderwijs

Samen bidden voor onze kinderen en de
scholen is wat wij doen op deze gebedskring.
De bijbel roept ons op om te bidden en te
danken en dat mogen wij in alle vrijheid
doen. We komen om de week op
vrijdagochtend meteen om half negen bij
elkaar op de Koningin Julianaschool waar we

bidden voor onze kinderen die op de
basisschool of het voortgezet onderwijs
zitten.

Wij willen elke ouder die kinderen heeft op
school van harte uitnodigen om mee te
komen bidden. Want alle kinderen zijn
belangrijk en de leerkrachten, besturen en
directeuren hebben ook het gebed hard
nodig! Van diverse scholen krijgen we
gebedspunten aangereikt maar ook van
leerlingen zelf. Het is heel fijn om zorgen en
moeiten in gebed bij Onze Vader te brengen
maar ook de dankbaarheid te uiten dat er
nog steeds christelijk onderwijs is.

Wij zouden het fijn vinden als u met ons mee
komt bidden. Het maakt niet uit waar uw
kind op school zit. U bent van harte welkom
om 8:30 uur boven in “de zorgruimte” van de
Koningin Julianaschool te Wilnis. Ook hangt
er op school een gebedsbrievenbus. Daarin
kunnen al dan niet anoniem briefjes van
kinderen, ouders of leerkrachten in gedaan
worden met gebedspunten.

Heeft u vragen? Bel dan Jeannette Drost
0297-241158 of 06-22184514

OUD PAPIER

Oud Papier inzameling in Wilnis door
Hervormde Gemeente en Viribus Unitis.

Sinds 2017 halen we oud papier/karton op
met een groep van 16 vrijwilligers van onze
Hervormde gemeente en een gelijke groep
van de muziekvereniging.

Elke 3° zaterdag van de maand (behalve
augustus) zijn we ca. 3 uurtjes bezig met 4
vrachtwagens van Remondis.

Per jaar levert dit ons ca. € 6000 op. Daarbij
komt nog de pleincontainer op het kerkplein.
De kerkrentmeesters hebben besloten deze
opbrengst te besteden aan
verduurzamingsprojecten van de gebouwen.
De ophaaldagen staan op de gemeentelijke
afval- kalender.

Per mei van dit jaar mogen we ook de
Oudhuijzerweg ophalen.

Het is een gezellig gebeuren en we zorgen
onderweg nog voor een hapje en een

drankje. Ook de Remondis chauffeurs
waarderen dit zeer.
Meedoen? Je moet minimaal 18 jaar zijn en

schoenen met stalen neuzen dragen plus
handschoenen en een veiligheidshesje.
Welkom !!

Harry de Haan 06-10472007 en Johann
Grunbauer 06-55117696, codrdinatoren

papierinzameling NH Gemeente Wilnis
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VROUWENCONTACT

Vrouwencontact

.
«!l» Hervormde Vrouwenbond

Het logo van De Hervormde Vrouwenbond beeldt het volgende uit:
e vrouwen samen rond een open Bijbel
e kring is open voor iedereen
¢ ruimte voor nieuwe deelnemers
¢ open monden: in gesprek met elkaar
e allemaal verschillend
¢ elkaar vinden rondom het Woord

“Horen en spreken” is het jaarthema van de Hervormde Vrouwenbond voor het seizoen
2018/2019.

Horen en spreken..... dat is de roeping van een profeet.

Een profeet ‘hoort’ wat God zegt, en geeft dit vervolgens door, ‘spreekt’ dus .....

Maar wij zijn toch geen profeten, denk je misschien?

Volgens de Heidelbergse Catechismus, antwoord 32, wél: “Door het geloof ben ik een lidmaat van
Christus en heb ik deel aan Zijn zalving, om als profeet Zijn Naam te belijden”.....

Aan de hand van het Bijbelboek Jeremia zullen we dit seizoen nadenken over het leven van deze
profeet en lijnen proberen te trekken naar ons persoonlijke leven.

Een nieuw seizoen, en - deels - een nieuw bestuur. Na vele jaren ‘trouwe dienst’ zijn Ina de
Callafon en Mien Vis teruggetreden.

Tijdens de in mei gehouden Jaarvergadering zijn in de vrijgekomen plaatsen Renée Meijers en
Karin van de Ruitenbeek gekozen.
Het bestuur is intern tot de volgende taakverdeling gekomen:

- Voorzitter: Marjan Versteegh
- Secretaris: Alie Palm
- Penningmeester: Tonja van Eijk

Renée Meijers heeft als speciale taak het verzorgen van kaarten voor zieken en Karin van de
Ruitenbeek zal het project Women to Women van Open Doors onder de aandacht brengen op de
groepen van het vrouwencontact.

Ook het komende seizoen zijn nieuwe leden hartelijk welkom. Kom eens kennismaken bij één van
de groepen! We komen op de dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend bij elkaar. Op de
donderdagochtend is kinderoppas aanwezig.

D.V. 18, 19 en 20 september 2018 willen we weer beginnen.

Hartelijk welkom,

het bestuur,

Tonja van Eijk, Renée Meijers, Karin van de Ruitenbeek, Marjan Versteegh en Alie Palm.
(voor vragen tel. 289122 of a.palm@solcon.nl)
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VROUWENCONTACT

Vrouwencontact Wilnis seizoen 2018-2019

Jaarthema “"Horen en spreken”

Bijbelstudie: Jeremia, oordeelsprofeet met een hart,

ingeleid door prof. dr. J. Hoek

maart 2019
en jaarvergadering

Datum Herv. Vrouw nummer Voorbespreking

18, 19 en 20 september Inleiding Bijbelstudie 1 Marjan
mei én juni 2018

9, 10 en 11 oktober Bijbelstudie 2 Tonja
juni 2018

6, 7 en 8 november Bijbelstudie 3 Alie
juli/aug 2018

4, 5 en 6 december Bijbelstudie 4 Karin
september 2018

8, 9 en 10 januari 2019 Bijbelstudie 5 Renée
oktober 2018

29, 30 en 31 januari Bijbelstudie 6 Marjan
november 2018

19, 20 en 21 februari Bijbelstudie 7 Tonja
december 2018

12, 13 en 14 maart Bijbelstudie 8 Alie
Januari 2019

2, 3 en 4 april Bijbelstudie 9 Karin
februari 2019

di. 7 mei (avond) Bijbelstudie 10 Renée

Bondsdag “Zo zegt de Heere” donderdag 27 september 2018

Besturenbijeenkomst Waarder dinsdagmorgen 13 november 2018

Adventsviering maandagavond 17 december 2018

Stamppotmaaltijden vrijdag 25 januari 2019 en vrijdag 1 februari 2019

Themabijeenkomst Waarder “\/rouw naar Gods bedoeling” donderdagmorgen 28 mrt 2019

Paasviering maandagavond 15 april 2019

De data van de vrouwendagen zijn ten tijde van het maken van deze agenda nog niet

bekend.

Alle data zo de Heere wil en wij leven

CONTRIBUTIE

20,00 EURO graag overmaken voor 31 december 2018 op bankrekening
NLO9 RABO 01363.92.369 t.n.v. T. van Eijk-van Leeuwen
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COMMISSIE ZENDING EN WERELDDIACONAAT

Commissie voor Zending en Werelddiaconaat (CZWD)

Zending is onlosmakelijk verbonden aan het gemeente zijn. Zo was het vanaf het begin van de
christelijke kerk in Handelingen en zo is het nog steeds. Door betrokken te zijn bij het
zendingswerk ontvang je ook iets: bemoediging dat Gods werk op deze wereld doorgaat op zoveel
verschillende plaatsen en onder zoveel verschillende culturen. En we kunnen ook veel leren van
broeders en zusters in de wereldwijde kerk!

Als ‘orgaan van bijstand van de kerkenraad’ is het de taak van de Commissie voor Zending en
Werelddiaconaat (CZWD) om met en namens de gemeente steeds weer met zending bezig te zijn.

Onze gemeente is verbonden aan het zendingswerk van de GZB, een kerkelijke
zendingsorganisatie die namens en samen met gemeenten (binnen de PKN) zendingswerkers
uitzendt en contacten met buitenlandse kerken en partners onderhoudt.
Vanuit onze gemeente Wilnis steunen wij:
« Het werk van Antonie en Cora Treuren in Colombia.
In april 2014 zijn zij vanuit de Hervormde Gemeente Woerden
uitgezonden om de Presbyteriaanse Kerk in Colombia te
ondersteunen op het gebied van diaconaat en gerechtigheid. Meer
informatie over het werk vindt u op de website www.geloofincolombia.nl.

e Het werk van de familie Vogelaar in Indonesié.
Zij zijn in januari 2018 uitgezonden vanuit Den Haag om de kerk in
Indonesié (GPIL) te dienen. De GPIL is een minderheid te midden van
een moslimmeerderheid. Laurens Jan zal als predikant de GPIL gaan
toerusten in de verschillende facetten van het gemeente zijn.
Informatie over hun werk vindt u op de website www.gzb.nl/misisulawesi

e De Redeemed Gospel Church in Mathare, Kenia. 7|
Sinds 2011 is onze gemeente via TEAR, verbonden aan het werk van f
deze kerk in een sloppenwijk in Nairobi via contacten met ds. Joel I
Gitahi en zijn vrouw Magdaline. Inmiddels is wederzijds al 2x een ¥
bezoek afgelegd. Info over het werk in Kenia vindt u op de website f
www.tear.nl.

De CZWD organiseert ook de jaarlijkse kerst- en paasgroetactie van Friedensstimme waarmee we
christenen in het voormalige Oostblok willen bemoedigen. Daarnaast organiseren wij één keer per
jaar een fietspuzzeltocht waarvan de opbrengst een specifieke bestemming krijgt. We leven mee
met gemeenteleden die kort of langere tijd in het buitenland verblijven.

Gedurende het jaar is een aantal diaconiecollecten bestemd voor zending en werelddiaconaat. Via
kerkblad, flyers en afkondigingen wordt u hierover geinformeerd. Dat geldt ook gedurende 2
kwartalen voor de zendingsbussen bij de uitgangen van de kerk. Wij hopen dat u ruimhartig wilt
geven voor de uitbreiding van Gods koninkrijk wereldwijd en voor broeders en zusters in nood.
Maar het belangrijkste is natuurlijk gebed. Om mee te kunnen leven en mee te bidden, geven we
in samenwerking met de evangelisatiecommissie drie keer per jaar een zendingsnieuwsbrief uit
met een korte impressie van het zendingswerk in Nederland en daarbuiten waar we als gemeente
bij betrokken zijn. In deze nieuwsbrief vindt u ook gebedspunten om mee te kunnen bidden.

Als u vragen of opmerkingen heeft: spreek ons gerust aan! U kunt “Puﬂlli_;l 'I"' ._”‘.,’,
rechtstreeks contact met ons opnemen via czwd@hervormdwilnis.nl of door 1|1 N A h’
het aanspreken van een van de commissieleden. | e

De CZWD bestaat op dit moment uit: Arie van Zutphen (vertegenwoordiging
kerkenraad), Henri Kool, Lianne van Kreuningen (secretaris), Corstian
Leeflang, Jopie Verhoek (voorzitter) en Jantine Meijers.
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OUDERENMIDDAGEN

De ouderenmiddagen zijn twee keer per maand op donderdag en worden gehouden in ‘De
Roeping. De middagen beginnen om 14.30 uur.

Programma voor het komende seizoen 2018/ 2019

6 sept.

27 sept.

4 okt.
18 okt.
1 nov.

15 nov.

29 nov.

13 dec.

10 jan.

24 jan.

7 febr.

21 febr.

7 maart
21 maart
4 april
18 april
2 mei

16 mei

Spelmiddag.

Op deze middag brengen we een bezoek aan Inner-Art in De Kwakel, waar o.a. de
koffie voor ons klaar staat. Hierna gaan wij pannenkoeken eten bij “"De Strooppot”

Spelmiddag.
Ds. M van de Ruitenbeek komt vertellen over zijn reis naar Israél.
Spelmiddag.

Dhr. Floor Groenendijk vertoont dia’s van de activiteiten van de
ouderenmiddagen.

Spelmiddag.

Kerstmiddag verzorgd door het comité.
Ter afsluiting is er een broodmaaltijd.

Spelmiddag.

De heer M van Balgooi zal een PowerPointpresentatie geven over:
“"De molens van de Ronde Venen”.

Spelmiddag.

Derk Boswijk schreef de roman “Waarom ik vertrok”

Een opmerkelijke familiegeschiedenis in een bewogen tijd.

Deze middag vertelt hij ons hierover.

Spelmiddag

De familie van Rijssel komt vertellen over hun reizen naar Roemenié.
Spelmiddag.

Eigen invulling.

Spelmiddag.

De mondharmonicaclub “de oude klanken” komt ons een gezellige

meezingmiddag bezorgen.
Als afsluiting van het seizoen is er weer een heerlijk buffet.

Het comité:

J. Honig tel. 0297-286745
G. van Leeuwen tel. 0297-282820
N. van Oudenallen tel. 0297-273114
L. Treur tel. 0297-285016
M. Vos tel. 0297-272889
T. de Vries tel. 0297-283609
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BOEKENTAFEL

Boekentafel en Collectebonnen

Elke vrijdagmiddag tussen 15.00 en 16.30
uur is er boekentafel in De Roeping.
Onderdeel van de Evangelisatiecommissie
van onze Hervormde gemeente.

Bovendien is de boekentafel ook geopend op
de laatste vrijdagavond van de maand van
19.00 tot 20.00 uur.

De trouwe klanten weten wat we in huis
hebben. Wij nodigen iederéén uit om eens
een keer te komen kijken.

We hebben veel verschillende soorten bijbels
in de Herziene Statenvertaling, alsook de
bijbel in gewone taal in de standaardversie
en in de jongerenversie. Daarnaast ook
diverse kinderbijbels, kinderdagboeken, leuke
kinderboekjes en dagboeken voor
volwassenen.

Verder ook pastorale boeken, CD’s en DVD's
en heel veel verschillende soorten kaarten.

U kunt alle goede en verantwoorde boeken
die in de handel zijn bij ons bestellen.
Meestal hebben we de boeken dan binnen
twee dagen in huis.

De boeken, CD’s, etc. worden besteld

bij boekwinkel “van A tot Zending” in
Putten. (website : www.kameel.nl.)

Van de winst op verkopen aan boekentafels
komt een deel ten goede aan het werk van
de 1ZB, de Inwendige Zendings Bond.

Ook kunt u, tijdens bovengenoemde tijden,
bij ons terecht voor uw collectebonnen.

Deze zijn ook verkrijgbaar via de website van
onze gemeente.

Bovendien is er de mogelijkheid om
postzegels bij ons te kopen. Hiervan is de
opbrengst voor Woord en Daad.

Met vriendelijke groet,
Ada Strubbe en Nel Vermeij.

Contactpersoon :

Ada Strubbe, telefoon 0297-254272
E-mail : strubbe.ada@gmail.com

BIBLIOTHEEK

Christelijke Bibliotheek Lektuurkeus.

Schrijf je weer een stukje voor de komende
activiteitengids?

Ja wat moet ik daar nu mee. Het is van groot
belang om onze bibliotheek telkens onder uw
aandacht te brengen. Elke keer hopen we dat
het ook resultaat zal opleveren. Helaas.

Gelukkig hebben we een vaste kern van
leners, waar we erg blij mee zijn, maar we
hebben zoveel boeken dat er nog een hele
boel leners bij kunnen. We proberen steeds
actueel te blijven met de nieuwe boeken die
uit komen. En de jeugd. Jammer maar
kinderen zien we niet elke week, ook daar
zijn vaste leners maar naar onze mening veel
te weinig.

De kinderboeken worden gratis uitgeleend.
Voor volwassenen en de jeugd die geen
basisonderwijs meer volgt bedraagt de
vergoeding 0.25 eurocent per boek per week.

De bibliotheek is in de Roeping.

Elke vrijdagmiddag zijn we open van 15.00
tot 16.30 uur. De laatste vrijdag van de
maand zijn wij ook 's avonds open van 19.00
tot 20.00 uur. Dit doen we speciaal voor
degene die graag een boek bij ons willen
lenen maar 's middags niet in de gelegenheid
zijn te komen.
Of dit zo =zal blijven hangt van u af.
De bieb medewerkers van dit moment zijn
Pieternel Kool, Nel van Leeuwen, Anneke van
der Linden, Nel Verburg en Geertje van der
Vliet. Helaas kan Nel Verburg door ziekte
geen bieb doen. We kunnen wel iemand
gebruiken die ons zou willen helpen. Het is
niet moeilijk en het is gezellig.

Schroom niet, probeer het eens.

Als iemand suggesties of leuke ideeén heeft
om de bieb draaiende te kunnen houden dan
horen we dat heel graag.

Wij als medewerkers proberen de moed er in
te blijven houden.

Wij nieuwe leners.

kijken uit naar

De bieb medewerkers
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CONTACTPERSONEN

DE KERKENRAAD
Predikant

Ds. M van de Ruitenbeek, Kon. Julianastraat
25, 3648 AL Wilnis, tel. 0297 - 77 67 52,
Email: predikant@hervormdwilnis.nl

Ouderlingen

Postadres kerkenraad: Kerkenraad

Hervormde Gemeente Wilnis, t.a.v. de scriba,

dhr. H.W. Palm, Kerkstraat 12, 3648 AK
Wilnis,
Email: scriba@hervormdwilnis.nl

Dhr. P.]J. de Bruijn, wijk 2,
tel. 06-31 39 01 56,
Email: zorggras74@hotmail.com.

Dhr. G. van Kreuningen, jeugdouderling,
tel. 06 - 11 38 70 69,
Email: gert@veruszakelijkadvies.nl

Dhr. G.A. van Kreuningen,
ouderlingkerkrentmeester,
tel. 06 - 53 34 45 22. Email:
krmwilnis@gmail.com.

Dhr. A. Meijers, preses, wijk 4,
tel. 28 90 28,
Email: arism@ziggo.nl

Dhr. N.P. Mur, ouderlingkerkrentmeester,
tel. 27 22 67,
Email: n.mur@kpnplanet.nl

Dhr. H.W. Palm, scriba,
tel. 06 - 449 81 119,
Email: h.palm@solcon.nl

Dhr. P.C. Rietveld, wijk 5,
tel. 24 15 28,
Email: rietveldwilnis@ziggo.nl

Dhr. D. Stam, wijk 3,
tel. 25 71 51,
Email: stamdick@xs4all.nl

Dhr. C.D. Treur, ouderlingkerkrentmeester,
tel. 28 15 06,
Email: k.treur@filternet.nl

Dhr. L. Vis, wijk 1, tel. 06-53 38 44 09,
Email: bartvis@filternet.nl

Dhr. A. Fokkens, evangelisatieouderling,
tel. 06 - 28 74 87 88,
Email: ecwilnis@gmail.com.

Diakenen

Postadres Diaconie: Kerkstraat 12, 3648 AK
WILNIS.
Email: diaconie@hervormdwilnis.nl

Dhr. J. Bos, penningmeester,
tel. 27 42 64,
Email: kocobo@filternet.nl

Dhr. J.A. den Breejen,
tel: 06 - 21 96 57 18.
Email: a.denbreejen@hotmail.com.

Dhr. A.F. Meijers, voorzitter,
tel. 28 37 39,
Email: familie@tmeijers.nl

Dhr. A.O. van Zutphen, secretaris,
tel. 0346- 24 22 36,
Email: oudersvrucht@tele2.nl

IBAN: NL25 FVLB 0225 4247 54 t.n.v.
Diaconie Hervormde Gemeente Wilnis.
Email: diaconie@hervormdwilnis.nl.

BIJSTAND IN PASTORAAT

Dhr. C.S. Kersbergen,
tel. 06 - 41 8840 11,
Email: cskersbergen@ziggo.nl

23



mailto:predikant@hervormdwilnis.nl
mailto:scriba@hervormdwilnis.nl
mailto:zorggras74@hotmail.com
mailto:gert@veruszakelijkadvies.nl
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Cees%20Broere/Application%20Data/Microsoft/Word/krmwilnis@gmail.com
mailto:arism@ziggo.nl
mailto:n.mur@kpnplanet.nl
mailto:H.Palm@solcon.nl
mailto:rietveldwilnis@ziggo.nl
mailto:stamdick@xs4all.nl
mailto:k.treur@filternet.nl
mailto:bartvis@filternet.nl
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Cees%20Broere/Application%20Data/Microsoft/Word/ecwilnis@gmail.com
mailto:diaconie@hervormdwilnis.nl
mailto:kocobo@filternet.nl
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Cees%20Broere/Application%20Data/Microsoft/Word/a.denbreejen@hotmail.com
mailto:familie@tmeijers.nl
mailto:oudersvrucht@tele2.nl
mailto:diaconie@hervormdwilnis.nl
mailto:cskersbergen@ziggo.nl

WIJKTEAMS

Wijk
Ouderling Teamleden
1 Bart Vis Evert Hulsman (bezoekbroeder)
Tonnie Meijers (wijkdiaken)
Cora Immerzeel
De Baan, Prins Bernhardstraat, Dorpsstraat, Eendracht, Koningin Julianastraat, Kerkstraat, Korenmolenweg,
Oudhuijzerweg, Raadhuisstraat, Scheepswerf, Stationsweg, Wilhelminastraat, Wilnisse zuwe en de
gemeenteleden die overgeschreven zijn en wonen in Vinkeveen.
2 Peter de Bruijn Corstiaan Leeflang (bezoekbroeder)
André den Breejen (wijkdiaken)
Henny van Dulken en Corry van Scherpenzeel
Beatrixstraat, Christinastraat, De Duiker, Herenweg, Irenestraat, De Krom, Margrietstraat, Pieter Joostenlaan,
Rietkragge, Veldzijdeweg, Zodde en Zon en water.
3 Dick Stam Martien van der Schaft (bezoekbroeder)
Koos Bos (wijkdiaken)
Alie Palm, Nel Pol, Petra Rietveld, Ella Hulsman
Blauwe Zegge, Bovendijk, Dotterbloem, Dijkgraaf, Herbergier, Kastelein, Kropaar, Marktschipper,
Burgemeester Padmosweg, Poldermeester, Raaigras, Scheepmaker, Timotheegras, Trilgras, Veenman,
Veenweg, Wagenmaker, Waterlelie, Watertuin, Wilnisse zijweg, Zorggras, Zwenkgras en Marickenland
4 Aris Meijers Martin van Eijk (bezoekbroeder)
Tonnie Meijers (wijkdiaken)
Matty Nagel, Marjan de Leeuw en Bep Rispens
Burgemeester van Baaklaan, Beemdgras, Ds. H. ten Brinckplantsoen, Wethouder van Damlaan, Ir.
Enschedeweg, Burgemeester Fernhoutlaan, Kamgras, Pastoor Kannelaan, Molmlaan, Mijdrechtse dwarsweg,
Secretaris Munniklaan, Dr. Mees ten Oeverlaan, Rietvoorn, Ringdijk, Dr. ]J. Severijnplantsoen, Burgemeester
van Trichtlaan, Burgemeester de Voogtlaan, Vossestaart, Ds. W.A. Willemseplantsoen en Zeelt.
5 Peter Rietveld Jaap Verhoek (bezoekbroeder)

Arie van Zutphen (wijkdiaken)
Leen van Kreuningen en Ida van Kreuningen

Gagelweg, Geerkade, Molenland en Veldhuis.

Gemeenteleden die officieel overgeschreven zijn en niet wonen in Wilnis of Vinkeveen
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DE KERKDIENSTEN

De kerkdiensten worden gehouden elke
zondag in ons kerkgebouw aan de Koningin
Julianastraat 23, 3648 AL Wilnis.

Aanvang: 10.00 uur en 18.30 uur.

Predikant

Ds. M van de Ruitenbeek,

Kon. Julianastraat 25, 3648 AL Wilnis,
tel. 77 67 52.

Email: predikant@hervormdwilnis.nl

Organisten

Dhr. Joost Broere, Wilnis

Dhr. Cees Hoogendoorn, Wilnis
Dhr. Carel Martijn, Mijdrecht
Dhr. André Mateman, Ede

Dhr. Kees Matze, Wilnis

Dhr. Leonard Seeleman, Wilnis
Dhr. Wilbert van Vliet, Kamerik

Koster

Dhr. Rijno Vos, Kerkstraat 10, 3648 AK
Wilnis, tel. 27 28 89,
Email: rijno.vos@outlook.com

Hulpkoster
Dhr. Leen van Kreuningen

RONDOM DE KERKDIENSTEN

Kinderoppas

Mevr. José Kool-van Rijssel, tel. 28 10 93,
Email: chrechehervormdwilnis@gmail.com

Kerkauto

Dhr. André den Breejen,
tel. 274467 of 06 - 21 96 57 18,
Email: a.denbreejen@hotmail.com

Kerkradio

Dhr. Arie van Zutphen,
tel 0346- 24 22 36,
Email: oudersvrucht@tele2.nl

“Ons Kerkblad”

Abonnementenadministratie:

Mevr. Anneke van Leeuwen-van Walderveen,
tel. 28 11 78, Email: aales@hetnet.nl

IBAN: NL17 INGB 0003 7512 86 t.n.v. “Ons
Kerkblad” Wilnis.

Inleveren kopij:

Mevr. Edith Stam-Leeflang, tel. 28 74 95,
E-mail: edithstam@ziggo.nl

Kopij bij voorkeur inleveren via E-mail.

“Solitudo”

Mevr. Anja Kranenburg-van der Vaart,
tel. 28 57 74,
E-mail: A.Kranenburg@filternet.nl

Collectebonnen

Mevr. Ada Strubbe-van der Linden,
tel. 25 42 72.
Email: Strubbe.ada@gmail.com

IBAN: NL64 FVLB 0225 3899 08 tnv CvK
Hervormde Gemeente Wilnis onder
vermelding van de aankoopdatum.

U kunt ook collectebonnen bestellen via de
website

Website

www.hervormdwilnis.nl

Alle informatie die in het kerkblad of de
gemeentegids staat vindt u ook op de
website. Wekelijks worden er preken opgezet
en bewaard. In de agenda kunt u de
wekelijkse activiteiten vinden. Ook staan er
gegevens op over de VBW, clubs, kringen,
koren, gebouw "“De Roeping” en verdere
achtergrondinformatie.

Alle belangrijke contactadressen staan
vermeld. De website wordt door een klein
team bijgehouden en aangepast.

Informatie vragen of een activiteit aanmelden
kan via het emailadres:
info@hervormdwilnis.nl

Contactpersoon: Dhr. A. Visser,
tel. 27 23 65,
Email: vissera@t-mobilethuis.nl
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CATECHESE

Gewone catechisatie

Door mededelingen in “Ons Kerkblad” en
kanselafkondigingen worden tijd en plaats
van de catechisaties tijdig bekendgemaakt.
Er worden persoonlijke uitnodigingen
verstuurd.

Contactpersoon: Dhr. Gert van Kreuningen,
jeugdouderling, tel. 06 - 11 38 70 69,
Email: gert@veruszakelijkadvies.nl

Belijdeniscatechisatie

Wie zich wil aanmelden voor de
belijdeniscatechisatie of meer informatie wil
over het afleggen van geloofsbelijdenis kan
terecht bij ds. van de Ruitenbeek.
Contactpersoon:

Ds. M van de Ruitenbeek, tel. 0297-77 67 52,
Email: predikant@hervormdwilnis.nl

KRINGEN EN VERENIGINGEN

Gemeenteavonden
Meestal worden deze op een (nader bekend
te maken) woensdagavond gehouden.

Gesprekskring
De lidmatenkring en gesprekskring komen

eens in de veertien dagen op dinsdagavond
bij elkaar in “"De Roeping”. Aanvang 20.00
uur.

Contactpersoon: Dhr. Kees Kersbergen,

tel. 06 — 41 88 40 11,

Email: cskersbergen@ziggo.nl

Bijbelkring
In het winterseizoen wordt elke maand op de

woensdagavond een bijbelkring gehouden in
“De Roeping”. De avonden beginnen om
20.00 uur en duren tot uiterlijk 22.00 uur.

Contactpersoon:
Ds. M van de Ruitenbeek, tel. 0297-77 67 52,
Email: predikant@hervormdwilnis.nl

Mannenvereniging “"Boaz"”
Deze vereniging vergadert eenmaal in de

veertien dagen op maandagavond van 20.00
uur tot 22.00 uur in “De Roeping”.
Contactpersoon: Dhr. Aad van Strien,

tel. 06 - 53 69 36 61,

Email: avstrien@gmail.com

Vrouwencontactgroepen
Deze contactgroepen komen eens per maand

bijeen bij een van de deelneemsters aan
huis.

Contactpersoon: Mevr. Alie Palm-Smid,

tel. 28 91 22, Email: a.palm@solcon.nl

Huiskringen
Deze kringen komen volgens een rooster

bijeen bij een van de deelnemers aan huis.

EVANGELISATIE

Evangelisatiecommissie

Contactpersoon: Dhr. A. Fokkens,

tel. 06 — 28 74 87 88,

Email: ecwilnis@gmail.com

IBAN: NL25 FVLB 0225 4248 51 t.n.v.
Evangelisatiecommissie te Wilnis.

VakantieBijbelWeek
Contactpersoon: Dhr. Rijno Vos,

tel. 27 28 89
Email: rijno.vos@outlook.com

Kinderkoor “Ismaél”

Wekelijks wordt in “De Roeping” gerepeteerd
op donderdagmiddag van 15.30 - 16.30 uur.
Contactpersoon: Mevr. Linda Matze,

tel. 24 11 68. Email: Lindamatze@icloud.com
Het koor is op zoek naar een dirigent.

Christelijk Gemengd koor Hiddai
Wekelijks wordt in "De Roeping” gerepeteerd
op donderdagavond van 20.00 — 21.30 uur.
De koffie en thee staan om 19:50 klaar!
Contactpersoon:

Mevr. Matty Nagel-de Jong, tel. 06 - 23 81
26 02, Email: mattynagel63@gmail.com

Boekentafel

Elke vrijdag van 15.00 - 16.30 uur is er
gelegenheid de boekentafel te bezoeken. Ook
de collectebonnen zijn hier verkrijgbaar.
Contactpersoon: Mevr. Ada Strubbe-van der
Linden, tel. 25 42 72

Email: strubbe.ada@gmail.com

Commissie Zending en Werelddiaconaat
Contactpersoon: Mevr. Jopie Verhoek-

Leeflang, tel. 26 47 59
Email: jnj.verhoek@planet.nl

Alpha cursus
Contactpersoon Dhr. Arjan Fokkens, tel. 06 -

28 74 87 88, Email: ecwilnis@gmail.com
Leeftijd vanaf 18 jaar.
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JEUGDWERK

| DIACONIE

Jeugdraad en Jeugdclubs

Contactpersoon: Dhr. Gert van Kreuningen,
jeugdouderling, tel. 06 - 11 38 70 69,

Email: gert@veruszakelijkadvies.nl

IBAN: NL31 FVLB 0225 4242 58 t.n.v.
Jeugdraad Hervormde Gemeente Wilnis.

Jeugdclub “"Menorah” voor groep 5 en 6
Deze jeugdclub komt elke donderdagavond

bij elkaar van 18.30 - 20.00 uur in “De
Roeping”.

Jeugdclub ™ 't Kruispunt” voor groep 7
en8

Deze club komt elke maandagavond bij
elkaar van 18.30 - 20.00 wuur in "“De
Roeping”.

Tienerclub 4U voor tieners uit de 1% of
2% van de middelbare school

Deze club komt elke vrijdagavond bij elkaar
van 19.30 - 21.00 uur in “"De Roeping”.

Contactpersoon: Mevr. Nelleke
Kreuningen-van Zadelhof, tel. 25 51 45,
Email: nelleke@van-kreuningen.nl

van

Jeugdvereniging “"Op Weg” voor 16 jaar
en ouder

De jeugdvereniging komt om de week op
zondagavond bij elkaar in "De Roeping”.

Contactpersoon: Jesse Tijsseling,
tel. 06 - 10 67 19 29,
Email: jessetijs@hotmail.nl

Zondagsschool “Dabar”, voor groep 1
t/m8

In de periode oktober tot Pasen wordt
zondagsschool gehouden van 11.30 - 12.30
uur in “De Roeping”.

Contactpersoon: Dhr. Gert van Kreuningen,
jeugdouderling, tel 06 — 11 38 70 69,
Email: gert@veruszakelijkadvies.nl

Youth Alpha
De jongeren (14 en 15 jaar) komen ongeveer

15 avonden en een weekend bij elkaar om
zich te buigen over de basisvragen van het
christelijk geloof

Contactpersoon: Dhr. Gert van Kreuningen,
jeugdouderling, tel. 06 - 11 38 70 69,

Email: gert@veruszakelijkadvies.nl

De diaconie verleent steun bij stille armoede,
zorg voor hulpbehoevenden en verdrukten in
de maatschappij en hulp bij ziekten, honger
en rampen wereldwijd.

Voor hulp of andere vragen kunt u altijd
contact opnemen met een van de diakenen of
met één van de contactpersonen van de
werkgroepen uit de lijst hieronder.

Diaconale werkgroepen en Diaconale
vergadering

Contactpersoon:

Dhr. Tonnie Meijers, tel 28 37 39

Email: familie@tmeijers.nl

Werkgroep 1: Kerkradio
Contactpersonen:

Dhr. Arie van Zutphen,

tel. 0346 - 24 22 36,

Email: oudersvrucht@tele2.nl

Werkgroep 2: Bezoek nieuw ingekomen
gemeenteleden

Contactpersonen:
Wijk 1: Mevr. Cora Immerzeel-van der Does,
tel. 27 28 45

Wijk 2: Mevr. Corry van Scherpenzeel-Vis,
tel. 28 21 40

Wijk 3: Mevr. Alie Palm-Smid, tel. 28 91 22

Wijk 4: Mevr. Matty Nagel-de Jong,
tel. 28 82 92

Wijk 5: Mevr. Ida van Kreuningen-van Wier,
tel. 28 21 87

Werkgroep 3: Hulpdienst

Contactpersoon: Mevr. Corien Bos-van
Rossum, tel. 27 42 64,
Email: kocobo@filternet.nl

Werkgroep 5: Ouderenbezoek
Contactpersoon: Dhr. Bart Vis,
tel. 06 - 53 38 44 09,

Email: bartvis@filternet.nl
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Postadres College van Kerkrentmeesters:
Kerkstraat 12, 3648 AK Wilnis
Email: krm@hervormdwilnis.nl

Ouderlingkerkrentmeesters

Dhr. G.A. van Kreuningen, penningmeester,
tel. 06 - 53 34 46 22,

Email: krmwilnis@gmail.com

Dhr. N.P. Mur, voorzitter,
tel. 27 22 67, Email: nh.mur@kpnplanet.nl

Dhr. C.D. Treur, secretaris, tel. 28 15 06,
Email: k.treur@filternet.nl

Kerkelijk bureau

Adres: Kerkstraat 12, 3648 AK Wilnis.
Administratrice:

Mevr. Anja Kranenburg-van der Vaart,

tel. 28 57 74,

E-mail: administratie@hervormdwilnis.nl
IBAN: NL64 FVLB 0225 3899 08 t.n.v. CvK
Hervormde Gemeente Wilnis.

Verenigingsgebouw “De Roeping”
Kerkstraat 12, 3648 AK Wilnis.
Beheerster:

Mevr. Marjan Versteegh-Hogendoorn, , tel.
0172 - 40 85 86 of 06 - 57 43 43 12.
Email: versteegh.house@hetnet.nl

Voor het gebruik van het verenigingsgebouw
kunt u zich wenden tot de beheerster. Ook
wanneer u uw verjaardag of een ander
heuglijk feit in “De Roeping” wilt vieren kunt
u bij haar terecht.

Verjaardagsfonds
Contactpersoon: Mevr. Anja Kranenburg-van

der Vaart, tel. 28 57 74.
Email: A.Kranenburg@filternet.nl

Rouwdiensten en begraafplaats

Voor inlichtingen omtrent het gebruik van de
opbaarruimte, zaalruimte ten behoeve van
een rouwdienst en/of condoleance kunt u
terecht bij: Rijno en Mariska Vos, Kerkstraat
10, 3648 AK Wilnis, tel. 27 28 89,

Email: rijno.vos@outlook.com

Wanneer u nadere informatie wenst omtrent
de begraafplaats kunt u ook bij hen terecht.

Administratie begraafplaats:

Mevr. Anja Kranenburg-van der Vaart,
tel. 28 57 74,

Email: administratie@hervormdwilnis.nl

Oud papier inzameling
U kunt uw oud papier

container op het kerkplein.
Contactpersoon:

Dhr. Gijs Plomp, tel. 24 19 91 en

Dhr. Nanne Verburg, tel. 28 35 81
Cooérdinator ophalen oud papierinzameling:
Dhr. Harry de Haan,

Email: a.de.haan.harry@gmail.com

brengen in de

DIVERSE VERENIGINGEN

Christelijke bibliotheek “Lektuurkeus”
De uitleen vindt plaats iedere vrijdagmiddag

tussen 15.00 en 16.30 uur. De laatste vrijdag
van de maand ook ‘s avonds van 19.00 tot
20.00 uur.

Tijdens de openstelling is er ook boekentafel
en kunt u collectebonnen kopen.

Lid worden van de bibliotheek is gratis. Pas
als u een boek leent, betaalt u de
uitleenvergoeding. Voor kinderboeken vragen
wij geen vergoeding, zij mogen drie boeken
gedurende drie weken gratis thuis hebben.
Voor alle overige boeken vragen we € 0,25
per week per boek. Wilt u liever een
jaarabonnement? Dat kan ook, u betaalt
hiervoor € 30,00, hiervoor kunnen per week

3 boeken voor volwassenen uitgezocht
worden.
Contactpersoon: Mevr. Pieternel Kool-Krul,

tel. 28 35 67, Email: pj.kool@online.nl

Vereniging voor Protestants Christelijk
Basisonderwijs

Deze vereniging behartigt de belangen van
het christelijk onderwijs en heeft een school
in Wilnis onder haar beheer.

Koningin Julianaschool, Stationsweg 7, 3648
AN Wilnis, tel. 28 16 14.

Website: www.julianaschoolwilnis.nl
Directeur: Mevr. Amanda Vermeij.
Contactpersoon bestuur:

Mevr. Janet van Eijk-de Jong,

Email: bestuur@julianaschoolwilnis.nl

Ouderenmiddagen
Deze worden eenmaal in de veertien dagen

gehouden op donderdagmiddag van 14.30 -
17.00 uur in “De Roeping”.

Contactpersoon: Mevr. Nel van Oudenallen-
Kastelein, tel 0297- 27 31 14.
Email:_timennelvanoudenallen@gmail.com

Nederlandse Patiénten Vereniging
Contactpersoon: Mevr. Corien Bos-van

Rossum, tel. 27 42 64,
Email: kocobo@filternet.nl
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Hervormde Gemeente Wilnis
o Koningin Julianastraat 23, Wilnis
www.hervormdwilnis.nl




